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Tôi tham gia cách mạng từ năm 1930. 
Lúc đầu tham gia Nông hội, làm bí thư nông hội. Tôi đi họp nông hội, tổ chức giao cho tôi, đồng chí Tốn và ông Viễn (con là Biền) làm bí thư.
 Các đồng chí tổ chức cho tôi vào Đảng khỏang đầu tháng 2 năm 1931. Đồng chí Tuấn và đồng chí Thẩm giới thiệu tôi. Tôi làm bí thư (xã) mấy tháng rồi tham gia huyện ủy lâm thời. Sau đó mấy tháng thì tôi sang hoạt động ở Nam Định, phụ trách huyện ý Yên, Vụ Bản và một huyện nữa. Đang họat động bên đấy thì có người khai ra tôi. Mật thám đưa tổng lý ra bắt tôi lúc tôi đi cất vó về. Tôi bị bắt đi tù, bị tra tấn mấy tháng. 
Tôi đi tù Hỏa Lò năm 31-34 cùng thời với đồng chí Trường Chinh. Đồng chí Trường Chinh bị giam cấm cố. Trong tù tôi được học tập nhiều thứ, được Đảng giáo dục chủ nghĩa công sản, văn hóa, học cả đến bản đồ thế giới, các đạo giáo thế giới phát sinh từ đâu. Đảng dạy để ra tuyên truyền cho nhân dân. Vì vậy sau khi tôi ra tù, có lần đến chơi với một ông giáo tú tài. Ông ấy chỉ cho tôi các thuộc điạ của Pháp. Ông ấy chỉ biết hơn 30 thuộc địa thôi, còn tôi vẽ được cả bản đồ châu Âu, tôi vẽ được từng nước. Trong tù tôi được học tập cả về đạo Khổng, đạo Thiên chúa thế nào, bọn đế quốc bịa đặt thế nào... Khi ở tù tôi làm bí thư chi bộ trại nhất. 

Tôi ra tù năm 1934, ra tù trước hạn 6 tháng. Khi tôi ra tù thì vợ tôi đã ở nhà tôi rồi. Vì ông bố vợ ốm sắp chết nên bảo mẹ tôi đến gả vợ tôi cho tôi. Cho là quý lắm vì lúc đó tôi nghèo, không có tiền lấy vợ. Ông bố vợ tôi là trưởng họ. Ông ấy chỉ có hai người con gái (bà chị cả lúc đó đã lấy chồng rồi và vợ tôi). Tôi nhớ rằng lễ cưới vợ chỉ có hai chai rượu, một trăm lá giầu nộp treo làng là bà ấy về làm vợ thôi. Bà ấy kém tôi 4 tuổi. Thế là tôi lấy bà ấy. Trước đó tôi chỉ nghĩ là sẽ lấy người cùng họat động như mình. 
Ông bố vợ ủng hộ tôi đi làm cách mạng. Bọn cường hào địa chủ là em  của bố vợ tôi đến hỏi tại sao lại gả con cho thằng giặc. Ông ấy mới bảo là tại sao các chú gọi nó là giặc. Nó đi đánh tây giành độc lập sao lại bảo nó thế. Ông ấy còn bảo cả làng này chỉ có nó là khôn nhất, hay làm nhất, con tôi chỉ có lấy nó mới được nhờ thôi. 
Trước khi chuẩn bị khởi nghĩa, chúng tôi tổ chức quần chúng. Dân cũng đói. Phá thóc chia cho dân, Nhật về thì đánh Nhật. Tôi cũng lãnh đạo các đại đội du kích địa phương. Tôi là tỉnh ủy viên Ninh Bình từ tháng 4/1945 

Khi Nhật đảo chính Pháp, tôi bắt đầu đi thóat ly gia đình lên tỉnh, đang đi đường thì thấy bắn nhau. Các đồng chí đi cùng bảo đấy là Pháp Nhật bắn nhau.  Trước đó nghe nói Nhật Pháp bắn nhau thì ta giành chính quyền, nên nghe thấy bắn nhau thế là mừng lắm. Nhưng sau đó Pháp lại đầu hàng Nhật nên lực lượng của chúng nó lại to hơn. Ta phải chống lại cả Nhật lẫn Pháp.
Sau đó có Cao trào kháng Nhật cứu nước. Thời gian này tôi phụ trách phong trào ở vùng đồng bào dân tộc Mường ở Nho Quan. Huyện Nho Quan chiếm một nửa số dân người Mường trong tỉnh Ninh Bình. 
Đến khi giành được chính quyền thì tôi đã cảm hóa được dân Mường. Suốt từ đường 1 đến Hòa Bình tôi đã xây dựng được khoảng 50 cơ sở cách mạng. Đi đến đâu là ở đó có người nuôi và cho tôi ở nhờ. Nửa tháng đi lên, nửa tháng đi về. Lúc đó lập được 2 ủy ban giải phóng dân tộc, lúc đó gọi là ủy ban cách mạng lâm thời- Cúc Phương một ủy ban và ở Hữu Vẹn một ủy ban (lúc đó là xã, bây giờ là thôn). Các đồng chí khác cũng lập được một số ủy ban ở Quỳnh Lưu, và ở các vùng dân tộc khác. Trước khi giành chính quyền, các vùng đó đã hoàn toàn theo cách mạng rồi. Nhiều người trong tổ chức cũ như lý trưởng cũng ngả theo cách mạng. Hồi đó muốn triệu tập họp là cứ đánh trống lên. 

Tôi phải vận động, tuyên truyền cách mạng để nắm nhân dân. Nếu hương lý mà chưa được thì nắm nhân dân. Nếu nhân dân chưa giác ngộ thì lại vận động hương lý trước. Tổ chức đoàn thể vững, phong trào mạnh lên thì đám đó phải theo. 
ở Hữu Vẹn có một thằng trương tuần chống phá cách mạng. ở Quỳnh Lưu thì có thằng lý Quanh. Lý Quanh sau đó bị cách mạng bắt và bị giết. Xã Quảng Lạc có một thằng giáp Kỳ. Nó thường liên lạc với tên cố đạo. Nó họp với một tên chủ đồn điền định bắt tôi. Có một ông tên là Võ đến báo cho tôi biết. Chúng nó đưa thằng Trần Trung Dung, tri huyện Yên Mô đến vây.
Tôi ở trên đồi cao, đường đi quanh quéo. Khi chúng đến gần nhà tôi, nhân dân người ta hô lên: Nhật, Nhật ... (!). Tôi với chủ nhà chạy được. Tài liệu của anh Trần Tử Bình đưa để ở trong hòm cũng không bị phát hiện. Tôi liên lạc với du kích định tổ chức đánh lại, nhưng bọn chúng đông quá nên  chúng tôi không đánh mà tránh đi. Nó vây rồi tìm mãi không thấy nên nó phải bỏ đi. Sau khi giành được chính quyền, du kích bắt Trần Trung Dung đến hỏi tội. Nó nộp súng và hứa từ nay không dám làm gì nên mình cũng thôi. 
Lúc khởi nghĩa, chúng tôi đang ở Cúc Phương thì có thư gọi về họp khẩn cấp, tôi đoán ngay là cướp chính quyền. Thư do bí thư tỉnh ủy chuyển về. Lúc đó đồng chí Mộc là bí thư. Tôi là tỉnh ủy viên. Tỉnh ủy lâm thời có đồng chí Mộc, các đồng chí ất, Vệ, Vỹ, và một đồng chí nữ tên là Hòa.  
Tỉnh cho một đội vệ quốc cùng nhân dân sang lấy huyện Gia Viễn trước. Tỉnh chia cho mỗi tỉnh ủy viên 5 khẩu súng. Tôi phân công các đồng chí đi giành chính quyền tỉnh. Có ba người, tôi cùng với chị Hoà và anh ất. Đồng chí ất về vận động ở Gia Viễn thì không đến. Còn tôi với chị Hoà đi vận động Gia Viễn và Gia Khánh. Hàng vạn quần chúng đi giành chính quyền tỉnh. 
Khởi nghĩa diễn ra rất nhanh. Địch không dám chống cự gì cả. Chúng tôi đi từ Trường Yên đến cầu huyện, thì 3 cái xe Nhật đến. Tôi cho du kích ra đón. Nó bồng súng chào. Mình cũng chào kiểu Việt Minh. Nó bảo thông ngôn mời tôi ra nói chuyện, vì thấy tôi hướng dẫn quân ta chào. Trung ương nói giành chính quyền mà quân Nhật chủ chiến thì ta chủ chiến, còn nếu chủ hàng thì cho hàng. 
Tôi nói là nếu Nhật chủ hòa thì chúng tôi chủ hòa, không đánh. Chúng tôi cho mang truyền đơn biểu ngữ đi dán. Quân Nhật không được ra ngoài và chỉ ở trong doanh trại thôi. Nó (Nhật) đồng ý. 
Đến tỉnh thì đã có hàng vạn người tham gia đòan biểu tình. Đòan người đi chiếm dinh tỉnh trưởng, chiếm tòa sứ, sang tòa giám binh (bảo an quân) tước vũ khí của bảo an quân. 
Lúc đó cướp chính quyền tỉnh tôi quen với đồng chí Phụ.  Trước đồng chí này là xứ ủy viên rồi không thấy họat động. Sau này ta lại bắt mối được. Đồng chí đó có lên chiến khu để huấn luyện. Chúng tôi quen nhau ở đấy.  Một đồng chí nữa ở Yên Mô cùng bị tù với tôi. Tôi phân công hai đồng chí, một đồng chí lãnh đạo nhân dân giành chính quyền ở Yên Mô, một đồng chí đi giành chính  quyền ở Yên Khánh. Yên Khánh thì thắng lợi ngay nhưng ở Yên Mô nó không nghe. ở đó có thằng Trần Trung Dung ngoan cố lắm. Nó bảo: Có nhiều kiểu Việt Minh nên nó không nghe ai cả. Hôm sau ta phải đưa một trung đội xuống mới lấy được chính quyền.
Khi giành được chính quyền rồi có một số đồng chí theo tôi xuống làm cán bộ các tiểu khu. Mấy xã tổ chức thành một khu. Lúc đó phải đi tổ chức đoàn thể, lập chính quyền địa phương. Lập chính quyền thì họp dân lại, giơ tay biểu quyết xem ai làm chủ tịch, ai làm ủy ban. Từng tiểu khu một. Lúc đầu có đồng chí Thanh, đồng chí Phục làm quân sự. Đồng chí Phục là người huyện ý Yên, trước cũng ở Ninh Bình. Chúng tôi đã quen nhau từ lúc cùng họat động ở Cúc Phương. Tôi lấy thêm hai đồng chí là đồng chí Thanh, sau lấy thêm đồng chí Kim (ông Tiệm, bí danh là Kim) làm cán bộ các tiểu khu. 
Sau khi giành chính quyền ở tỉnh, Đồng chí Văn Tiến Dũng về họp với tỉnh ủy. Mỗi tỉnh ủy viên phụ trách 1 huyện, và nhận lấy 2 cán bộ - một đồng chí phụ trách Việt minh, một đồng chí phụ trách quân sự. Tôi là chủ tịch ủy ban huyện Yên Khánh đầu tiên. Lúc đó anh Văn Tiến Dũng được cử về làm Chủ tịch tỉnh Ninh Bình. 
Hồi tôi làm chủ tịch Yên Khánh, cơ quan huyện chỉ có 3 người với 2 người ở địa phương là 5. Huyện ủy có tôi là Bí thư, anh Thanh và anh Thục. Có vậy thôi. Phương tiện làm việc hầu như không có gì, chỉ có bàn tủ tịch thu của chính quyền cũ. Chúng tôi có máy chữ nhưng không có điện thoại, không có đài. Chúng tôi có báo Cứu quốc. Nhưng báo chuyển về cũng thất thường.
Cụ Hồ đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945, dân Ninh Bình có tập trung mít tinh để nghe. Sâu đó ở Ninh Bình tổ chức quyên Tuần lễ vàng, được bao nhiêu thì đưa về tỉnh, tỉnh lại đưa tiếp lên trên. Cũng được nhiều nhưng tôi không nhớ là bao nhiêu. Ruộng đất thì chưa chia lại, mãi đến thắng lợi Điện Biên Phủ mới giảm tô. Còn chia lại quân điền thì trước cách mạng đã làm rồi
Sau khi giành được Chính quyền, tôi cùng các đồng chí khác tổ chức du kích và dân quân tập trung quy mô một trung đội để làm nhiệm vụ bảo vệ cơ quan huyện. 
Năm 1945 – 1946, khi Tàu Tưởng vào, mình phải nộp thực phẩm cho Tàu. ở Ninh Bình không có tổ chức Việt cách, mà có Dân chủ Đảng phản động. là phản động trá hình. Dân chủ đảng ở Trung ương thì tốt, nhưng xuống đây có phản động trá hình. Ta có giết 1 thằng. 
Việt quốc thì đóng ở cửa nhà thờ. Thằng cầm đầu tên là Bạch Vân. Ta bao vây nên nó không dám làm gì. Nó cũng bắt giam mấy người. Chúng tôi lập mưu cho Nhi đồng cứu quốc giả vờ đánh nhau, giả vờ xông vào trong rồi cầu cứu. Ta có cớ xông vào thăm dò, biết nó bắt người, Ta đe dọa nó nên nó phải thả người bị bắt giam .
Chúng tôi thường nhận chỉ thị của cấp trên từ người đưa thư. Các sách báo thì nhận từ bưu điện. 
Cán bộ đi công tác về phải báo cáo. Một tháng phải họp mấy lần. ở cấp tỉnh, anh Văn Tiến Dũng cứ một tháng họp một lần. Nếu có gì muốn báo cáo thì lên, nhưng thường thì hàng tuần lên báo cáo một lần. 
Trung đội dân quân du kích do nhân dân quyên góp để nuôi. Anh Phục phụ trách. Vũ khí lấy được của địch thì chia hết cho các vị. Lúc đó chúng tôi cũng không có nhiều vũ khí.
Chính phủ ta ký Hiệp đinh sơ bộ 6/3/1946. Bác Hồ ký hòa hoãn với Pháp. Chúng tôi giải thích cho dân là vì lực lượng ta còn yếu nên cần tổ chức thêm lực lượng, ký Hiệp định là giả vờ hòa hoãn, nhưng vẫn phải chuẩn bị chiến đấu vì thế nào Pháp nó cũng quay lại đánh mình.
Năm 1946, chúng tôi chuẩn bị cho phong trào du kích kháng chiến chống Pháp, chuẩn bị tiêu thổ kháng chiến. Tòan dân làm vườn không nhà trống, phá hết thị xã, không còn cái gì. ở Ninh Bình không đào hào giao thông, nhưng đào hố tránh máy bay. Những đường hào to được dùng để đi lại. 
Tôi làm ở Yên Khánh từ năm 1945 đến giữa năm 1946 thì chuyển lên tỉnh. Tôi công tác ở tỉnh mấy tháng rồi về làm bí thư Nho Quan. Sau đó làm chủ tịch ủy ban kháng chiến của Nho Quan. 
Tôi là đại biếu Quốc hội hai khóa đầu tiên. Sau đó còn làm thêm 14 năm, từ năm 1946 đến năm 1960. Tôi là trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội của Ninh Bình.
Trước lúc toàn quốc kháng chiến tôi đi họp Quốc hội, Bác Hồ bảo các trưởng đoàn các tỉnh đến gặp đồng chí Hoàng Hữu Nam (tên thật là Phan Bôi, em ruột cua rđồng chí Phan Thanh) - Anh Nam là Chánh văn phòng Chính phủ - xem anh có dặn gì không. Anh Nam bảo chẳng có gì, nhưng Bác Hồ bảo đến thì về chuẩn bị Toàn quốc kháng chiến. 
Trước khi kháng chiến bùng nổ, tôi làm chủ tịch ủy ban kháng chiến ở Nho Quan. Trong thời gian đó có mấy người cố vấn Chính phủ xuống Ninh Bình. Tôi nhớ là các anh Vũ Đình Huỳnh, anh Đặng Kim Giang với một ông linh mục đi theo ta (sau này ông ấy chết). 3 người đó là đặc phái viên của Trung ương xuống phụ trách Ninh Bình. Phụ trách đảng ở Ninh Bình lúc đó là anh Lam, tôi không nhớ họ, hình như là Nguyễn Lam. Sau đó Trung ương điều tôi sang Nam Định.
Cuối năm 1947 tôi sang Nam Định. Lúc đầu phụ trách tôn giáo, sau là bí thư huyện Nghĩa Hưng. Cứ 6 tháng tôi về họp tỉnh ủy. Rồi tôi là Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy (Nam Định). 

Đến đầu năm 1949 Pháp nhảy dù ở Kim Sơn. Tôi đóng ở Hải Hậu, rồi cơ quan chạy lên Trực Ninh, sau lại chuyển lên Ý Yên.
Lúc Pháp chiếm Ninh Bình cuối năm 1949, có thằng Tào, thằng Trị nổi lên bắt cán bộ. Trung ương lại điều tôi xuống Yên Khánh và Yên Mô để trừng trị bọn chúng. Anh Trần Quốc Hoàn, trước là Chủ tịch khu cùng với anh Đặng Kim Giang cùng xuống đó với tôi. Ta bắt giết được thằng Trị, còn thằng Tào trốn được. Thằng Tào sau này làm quận trưởng cho địch. Về sau cách mạng cũng giết được nó. Diệt trừ được đám đó thì lại có tình hình phức tạp ở Yên Lâm. Ta cử một trung đội xuống dập tắt được cái đám ấy. 
Năm 1950 tôi được cử đi học trường Nguyễn ái Quốc. Khóa bổ túc, nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lênin, cách mạng dân tộc và dân cày. Khi tôi được phân công phụ trách các cơ quan Ninh Bình và Thanh Hóa thì tôi ở Thanh Hóa. Các cơ quan của khu chuyển vào đấy. 
Năm 1952 tôi đi chỉnh Đảng khóa đầu tiên. 
Cuối năm 1952 Trung ương lại điều tôi về Ninh Bình. Tôi làm Bí thư kháng chiến hành chính, chỉ đạo chung. Cơ quan lúc đó đóng ở Bích Động.
Ninh Bình đóng góp rất nhiều, rất đầy đủ cho Điện Biên Phủ: lương thực, thực phẩm, dân công, tuyển quân. Hồi đó một điều bí mật nhất, tất cả tỉnh ủy, ủy ban không ai biết, chỉ có mình tôi biết là làm con đường Tiến Yết (?) đánh Non Nước, để nghi binh, để giữ chân quân địch không cho điều quân lên Điện Biên Phủ. Đồng chí Lê Thanh Nghị - Bí thư của khu - trực tiếp giao nhiệm vụ cho tôi. Đây là nhiệm vụ rất bí mật,  đồng chí Phó Bí thư cũng không được biết. Tôi họp bàn tổ chức đánh địch ở Non Nước. Địch phải để quân ở lại đối phó, không đi tiếp viện cho Điện Biên Phủ được. 
Sau thắng lợi ở Điện Biên Phủ, địch chạy một phần đi Kim Sơn, một phần đi Nam Định. Mát bay ném bom napan cháy ở nhiều nơi  Thế mà lúc giải phóng, đi suốt đêm, các nhà dân đều mở cửa hết, không lo trộm cắp gì cả. Nhân dân rất phấn khởi.
Giải phóng Điện Biên xong, chúng tôi phải xuống Kim Sơn nói chuyện với nhân dân, vận động để nhân dân yên tâm mà không đi theo địch. Lúc đầu tôi mặc như người Mường. Tôi và đồng chí Tuấn đi xuống, họp míttinh hàng nghìn quần chúng. Họ ăn mặc rất sang. Còn tôi mặc quần áo nâu. Tôi nhớ rằng đến lần sau tôi xuống, họ mặc quần áo nâu thì tôi lại có quần áo tỉnh mới may cho rồi. 
Thời gian cuối, lúc gần thắng lợi, anh Lê Thu xuống làm bí thư ở đấy bị phê bình vì cùng đồng bào tham gia làm con đê lúc địch còn chiếm đóng. Anh Thu cũng cùng đi với đồng bào. Tỉnh cho là quá mạo hiểm; cũng khen anh Thu dũng cảm nhưng phê bình là chủ quan và không có mưu mẹo. 
Đồng bào ở vùng công giáo di cư cũng nhiều. Ta vận động được ít lắm. Vì lực lượng mình mỏng. Trong lúc ta vận động chống cưỡng ép di cư, bọn phản động còn giết anh ái.

Về kinh tế tài chính trong kháng chiến, tôi nhớ rằng trong vùng địch hậu ta vẫn quyên góp được của nhân dân rồi chuyển ra vùng tự do theo đường du kích. Trong vùng tề mình vẫn nắm được nhiều cơ sở cách mạng. Họ vẫn đóng góp cho cách mạng. 
Trong khánh chiến, có nhiều lần chúng tôi họp ở chùa Đọ. Bọn Lê Hữu Từ cũng đã có lần lên bàn với chùa ấy liên tôn diệt cộng nhưng nhà chùa ấy không nghe. Có lần giữa cuộc họp, cán bộ đông hàng chục người mà bị địch phát hiện, cho quân đến vây. Ông sư chùa cho cán bộ cải trang thành người đi gặt để trốn thoát. Sau cách mạng chúng tôi đề nghị cho ông ấy Huân chương hạng hai nhưng cấp trên cho hạng một. Ông Vịnh (?) cũng được huân chương hạng một. 
Hồi đầu kháng chiến, Ninh Bình nghèo nên cán bộ tỉnh, huyện không có lương. Lúc tôi sang Nam Định thì được hai trăm. Trong kháng chiến mới được lương. Cơm nước, ăn uống ở Ninh Bình thì nhờ nhân dân quyên góp, cung cấp. Khi ở Nam Định chúng tôi đã có tiền phụ cấp. Mỗi người được cấp 200 đồng, lúc đó có giá trị lớn lắm.
Sau này vợ tôi cũng tham gia họat động trong đoàn thể phụ nữ, tham gia nuôi cán bộ. Năm 1945- 1946, chúng tôi tổ chức học cho vợ con những người họat động cách mạng. Nhờ đi học, bà ấy biết đọc biết viết. Tôi thoát ly đi hoạt động, bà ấy ở nhà nuôi con. Sát nhập Nam Định, bà ấy cũng đi với tôi. Sau này mỗi khi tôi nói lại chuyện ấy bà ấy lại khóc. Tôi bảo nếu hồi đó không được học tập thì sao bà biết chữ. Có một lần vợ tôi được gặp Bác Hồ. Ninh Bình có 3 người được Bác Hồ mời, trong đó có vợ tôi.
Trong kháng chiến, tôi đi công tác thì vợ tôi ở nhà nuôi con. Tôi thì ở Nam Định. Đói khát lắm, ông Hoàng Văn Tiến (là bí thư) cũng về thăm luôn. Chỉ sau Điện Biên Phủ thắng lợi, khu mới cấp cho mẹ tôi được 20 cân, các cháu được mỗi người 5 cân. Vợ tôi lại không được. Mãi về sau có chính sách khen thưởng cơ sở cách mạng, bà ấy được kỷ niệm chương, được khen thưởng của Chính phủ, được bằng có công với nước, cao nhất đấy. Khi đó mới được trợ cấp 5 nghìn một tháng. 
Bà ấy mất năm 1989. Chúng tôi có 4 con trai, 2 con gái. 
Sau này tôi cũng nói cho các cháu thiếu nhi, thanh niên về họat động cách mạng ngày xưa nhưng cũng thỉnh thoảng thôi, vì cũng bận nhiều công tác khác. Thanh niên bây giờ ít biết về kháng chiến ngày xưa. 
Tôi không ghi hồi ký, chỉ có lý lịch tóm tắt. Từ ngày tham gia cách mạng đến nay, chỉ có khen thưởng, chưa có kỷ luật. Đảng giao nhiệm vụ thì tôi làm. Các đồng chí khác có thiếu sót thì tôi đóng góp ý kiến phê bình, nhưng vẫn rất quý nhau.

Về thuế nông nghiệp trong kháng chiến tôi không nhớ rõ lắm... Vì tuổi cao quá rồi...
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